Futhanasie

Kan ik misschien
ook nog wat
doen?

En toen was de datum ineens bekend: volgende week woensdag. Een gek idee, het einde aan het aardse bestaan vastgelegd. Om 14.30 zal de
dokter komen. Vroeger kwam het bericht dat iemand dood was gegaan, nu wordt de dag doorgegeven wanneer het gaat gebeuren. Maar wat
nog te doen in deze laatste dagen? Geen fut meer om nog afscheid te nemen van iedereen. Geen energie om ergens heen te gaan, te veel
gedoe. Fijn met geliefden vertoeven. Maar waar moet je het nog over hebben? Welke grap is nog niet gemaakt? Weet je: laten we de
rouwkaarten maar alvast gaan schrijven, het kan maar gebeurd zijn




