Jeu de Vivre

Ja het moet iemand doen, he. Het is trouwens erg rustig de laatste tijd. Jan en Mieke zien we eigenlijk niet meer sinds Jan die TIA heeft
gehad...durft niet meer onder de mensen, tja tis sneu, vooral voor Mieke. Hans komt eigenlijk alleen ’s avonds....sinds dat ie met Joke is....en
dan altijd die fles wijn erbij. Das gezellig, maar het kan ook echt niet meer zonder... en er zijn er ook bij die daar niet zo'n fan van zijn, dus die
blijven dan weer weg. En Kees, die nieuwe die op de hoek woont, in het huis van Theo, die wil wel meedoen, maar die heb ik nog maar niet
gevraagd. Die heeft met zijn rare ideeén over van alles, daar maak je geen vrienden mee. Ach ja....ut is maar goed dat we niet allemaal hetzelfde
ziin, toch.....



